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“Niet gij draagt de wortel, maar
de wortel draagt u” Rom 11:18b

Inleiding

De laatste keer dat we u via een Nieuwsbrief op de hoogte stelden was afgelopen winter.
Graag praten we u bij over de laatste ontwikkelingen. Zowel wat betreft onze eigen acti-
viteiten, als het geven van adviezen en informatie vanuit onze Stichting aan externen.

Er is weer veel gebeurd dit achterliggende half jaar. Wij zijn maar een kleine Stichting, maar
we mogen dankbaar zien dat er grote dingen ontstaan in het licht van Gods Koninkrijk.

Fijn om verschillende aspecten met u te kunnen delen.

TV uitzendingen Family 7
In een samenwerkingsproject van Comité

Gemeen- tehulp Israél, waarvan Wim
voorzitter is, heeft hij mede vanuit St. ISRAELS
MESSIAS, een zestal TV uitzendingen bij
Family7 verzorgd, met de hoofdtitel: DE
MESSIAS VAN ISRAEL. In de opnames geeft
Wim onderwijs over Israél en de (vroeg)

Joodse Traditie, van Abraham tot de Messias: Jezus als Jood.

In de periode januari tot begin april dit jaar heeft Family 7 de opnames uitgezonden. Voor de
meeste kijkers zijn de gepresenteerde inzichten (Jezus in de Joodse Traditie) nieuw, en leiden
ze tot bijzondere eye-openers.

Recentelijk hebben we de opnames/uitzendingen geévalueerd. Unaniem is de opinie dat we
gezamenlijk een goede investering hebben gedaan en dat de inhoud een waardevolle
aanvulling is in de programmering van Family 7. Daarnaast hebben we veel dingen geleerd
die een (eventuele) volgende samenwerking (nog) beter kunnen.



zo wordt overwogen om het door Wim
ontwikkelde onderwijsprogramma
over “De Tien Woorden van Geluk” op
te gaan nemen. Het is goed Bijbels en
praktisch onderwijs, vanuit de Joodse
traditie in relatie tot Jezus en Nieuwe
Testament.

In de bijlage vindt u de links naar de

uitzendingen van Wim bij Family 7.

Symposium Ariél Bloemendal, Tikun, Israél

25 januari sprak theoloog en auteur Ariél Bloemendal (Tikun, Israél) in Eemnes over de
verhouding tussen de Messiaanse gelovigen in Israél en de Christenen (in Nederland) en wat
we voor elkaar kunt betekenen. Het was een waardvolle en geslaagde dag, waarbij Wim als
adviseur betrokken was bij de voorbereiding. Daarnaast leverde het meerdere waardevolle
kontakten op.

Vertaling artikel Koperen Slang in het Engels
In 2021 publiceerde Wim het artikel “DE KOPEREN SLANG EN DE MESSIAS VAN ISRAEL,
Gelezen en verklaard vanuit de vroege Joodse Traditie (J.W. Nieuwenhuis, februari 2021,
versie 3). Het artikel verbindt de resultaten van zijn doctoraal-onderzoek naar Numeri 21 (de
koperen slang) in de vroeg Joodse Traditie, met het verhaal van Johannes 3 waar Jezus in
gesprek is met Nikodemus (lid van de Hoge Raad van Israél). Het plaatst Jezus in zijn eigen
Joodse traditie.

Omdat vanuit onze kontakten in Israél (en
daarbuiten) al enige tijd vraag is naar een
Engelse uitgave, hebben we afgelopen
wintermaanden het uitgebreide artikel

vertaald naar het Engels. Op 21 maart
mochten we het eerste exemplaar aanbieden ~ %
aan de Joodse auteur uit Israél, Julia Blum, L —
op dat moment in Nederland voor lezingen
over haar boeken. '. ‘
Haar reactie uit Israel was hartverwarmend:
” | was so impressed by your rich knowledge and use of Jewish sources! The words of Jesus -
and the whole scene with Nicodemus - gain a new, much deeper meaning against the Jewish
background that you so colorfully and skillfully painted. | was very blessed and very
impressed, thank you for the honor of the first reading in English!”

De (concept) Engelse vertaling is in een bijlage toegevoegd (mag verspreid worden).



Radio opname “lemand had twee zonen” (‘de verloren zoon’)

Op 3 april is een radio opname (YouTube video) gemaakt in de
serie “De verloren zoon” door Hoorn Radio. Het is uitgezonden op
eerste Paasdag (9 april). Wim heeft als titel voor zijn bijdrage
gekozen voor de titel die Jezus zelf boven dit beeldverhaal (parabel
of gelijkenis) zette: “lemand had twee zonen”. Dit plaatst de

gelijkenis in de vroege Joodse Traditie, en refereert aan diverse
Joodse bijbel-uitleggingen, waarbij de oudste zoon de jongste zoon zal moeten dienen.

Als we deze (Joods-Bijbelse ) leeswijze toepassen op de ontstane en in de loop der eeuwen
verder scheef gegroeide relatie tussen de christelijke kerk en de Joden, zien we het
volgende. De christelijk kerk, geboren als jongste zoon in de Joodse familie, heeft zich
ontwikkeld tot een dominante oudste zoon. Dit heeft de meest dramatische gevolgen voor
de Joden, tot aan de dag van vandaag.

De vraag is: waar staat onze kerk vandaag ten opzichte van Israél? Waar staan jij en ik?
Onderstaande link verbindt u met een boeiend en indringend inzicht in onze geschiedenis
t.a.v. de Joden en onze positiebepaling vandaag en morgen.

Frederik de Groot in gesprek met Wim Nieuwenhuis. - YouTube

Lichte studiereis Israél door St. ISRAELS MESSIAS
Al in januari vond de kennismakings- en informatiedag plaats met het oog op de reis. Half
april reisden we af met 21 deelnemers uit onze achterban. Wim Nieuwenhuis en Ineke van
den Beukel vormden de reisleiding. De voorbereiding, organisatie en uitvoering waren de
verantwoordelijkheid van Wim, daarbij ondersteund door Ineke, die ook de Schriftlezingen
verzorgde.

Van twintigers tot reisgenoten ver in de zeventig,
we hebben genoten van het Beloofde Land dat wij
in 11 dagen doorkruisten. Van het meer van Galilea
naar de bronnen van de Jordaan in het noorden, en
van de kust naar Jeruzalem tot in de droge woestijn
zuidelijker. We verplaatsten ons per bus maar
hebben zoveel mogelijk in de natuur gelopen in de
voetsporen van Jezus. Een veelsoortige belevenis!
Naast Bijbelse toelichtingen verrijkt met inzichten
vanuit de Joodse Traditie, kon Wim ook
achtergrondinformatie geven over de geografie en

ecologie van het gebied.
Korazim synagoge: ‘Rabbi’ Ineke heeft zich
gezet op de stoel van Mozes (naar Mat.23:2)


https://www.youtube.com/watch?v=DBgpnPfJx0M
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Twee d|SC|peIen van Jezus de oudste en een jongste, op de Arbeel in het werkgebled van Jezus

Een hoogtepunt voor velen was ook het bezoek aan de messiaans Joodse voorganger, Israél
lluz en zijn vrouw Marti. Hij verhaalde ons dat hij, nadat hij tot geloof was gekomen in Jezus
als de Messias, geroepen werd om Messias belijdende gemeenten te stichten in Noord
Galilea. De kerkzaal in een loods op een industrieterrein is inmiddels te klein en ze lieten ons
de nieuwe ruimte in aanbouw zien die tweemaal zo groot is. Heel bijzonder, hoe we elkaar
over en weer mochten bemoedigen en zegenen.

Het was een zegen dat we een veilige reis hebben gehad. De laatste dagen, 25 en 26 april,
konden we feestelijkheden nog meemaken in het kader van 75 jaar Israél.

Terug in Nederland volgde een terugkomdag voor de groep, met prachtige foto- en video-
presentaties (met dank aan fotografen!). Al met al een kostbare herinnering.

Voor StIM was deze tweede reis weer een hele investering qua voorbereidingen inhoudelijk
en organisatorisch, maar we mogen dankbaar terugkijken op een waardevolle tijd. Ook heeft
een aantal deelnemers (meer) belangstelling gekregen voor het werk van onze Stichting.

Cursus 10 Woorden (‘geboden’) in Marum e.o. afgerond
Vanaf september 2022 tot in mei dit jaar, heeft Ineke de door Wim ontwikkelde cursus ‘De
10 Woorden van Geluk’ gegeven. In een goed bezochte ochtend- en een avondgroep
hebben meer dan 20 mensen actief meegedaan en ontdekt hoe God toen en nu bevrijdend
en op ons betrokken doorwerkt via Zijn Woord en Geest.

Per ‘Woord’ werd een dagdeel stilgestaan bij de betekenis
vanuit de Joodse Traditie, en de implicaties voor elke
generatie en zeker ook voor ons. Ook werd de samenhang
zichtbaar tussen elk van de 10 Woorden onderling, onder het
bevrijdende Eerste Evangelie-Woord ‘lk Ben de Here, jouw
God, die jou uit je slavenhuis (beeld van de zonde) bevrijd
heb’! Dit is wat Jezus vervuld heeft voor de hele wereld!
Wat hebben we dit stevige fundament nodig, om in deze tijd

in geloof verder te kunnen als mens, als familie, als - .
gemeente en als samenleving. Er waren goede reacties en na afloop werd Ineke bedankt
namens de groep door een deelnemer die verwoordde dat de nieuwe inzichten tot een
impuls zijn geworden voor zijn geloofsleven.



TJCIl Jerusalem Summit
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In juli 2022 namen Peter, Ineke en Wim deel aan een internationale theologische confe-
rentie van ‘Toward Jerusalem Councel Il (TJCIl)’. Onderwerp was de verhouding van de
christelijke kerk(en) en -theologie ten aanzien van het Messiaans Jodendom (Joden die in
Jezus/Jesjoa’a geloven).

Heel bijzonder is dat er in oktober 2023 een ontmoeting plaatsvindt in Jerusalem tussen
vertegenwoordigers van de verschillende christelijken kerken van over de wereld en van
vertegenwoordigers van de messiaanse Joodse gemeenschap in Israel (in ‘navolging’ van
Handelingen 15 het eerste apostel concilie). Herstel van de eenheid in de Messias van Israel!
Vanuit Nederland worden drie vertegenwoordigers namens de RKK, de PKN en de VPE.

Wim Nieuwenhuis zal namens de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten(VPE)
deelnemen aan deze bijzondere ontmoeting in Jerusalem. We zien er naar uit!!

Nieuw artikel in de maak: Evangelie-wet & Liefde(s)-schuld,
Jezus leest Zijn Bijbel, de Torah, (nog) als Goede Boodschap (als Het Evangelie). Toen
echter de christelijke kerk groeide en bloeide, en de Romeinen de Joodse Tempel verwoest
hadden en het Joodse volk verstrooid over de aarde, vatte
de christelijke kerk de geschriften rond Jezus samen als Het
Nieuwe Testament, Het Evangelie. Jezus Hebreeuwse
Bijbel, die Hij zo hoog waardeerde, werd historiserend
afgeschaald tot een ‘Oud Testament’, primair als wet (van
Mozes). Zo koos de christelijke kerk al gauw een richting
inzake het probleem van de ‘Judenfrage”, het “Joodse

vraagstuk”, met verregaande consequenties.

De vraag rest of het mogelijk is de hele Bijbel, Torah (“OT”)
en het Nieuwe Testament als één geheel te lezen, als
Evangelie ten Leven (Luc.24:13 e.v.). Doch voor wie dit

Evangelie afwijst, verandert het zelfde Evangelie tot Wet,
die veroordeelt tot de dood. Kunnen we Jezus en Paulus begrijpen vanuit hun Joodse
Traditie? Lezen we ons NT wel goed?

We zijn er achter gekomen dat we deze vraag niet kunnen beantwoorden, zonder eerst m.n.
Paulus uitspraken in het NT over “de wet” te kunnen verstaan in zijn Joodse context.

Dit blijkt een flinke kluif te zijn, waar we nog druk aan werken. Het levert veel verheldering
op en zal een essentieel onderdeel worden van ons onderzoek naar de samenhang en de
relatie van Evangelie-wet & Liefde(s)-schuld in de hele Bijbel. Het blijft een complex en
moeilijk thema, waarbij de inhoud en resultaten ervan verstrekkende gevolgen hebben voor
onze leeswijze (bril) van de Bijbel, ons begrip van God en onze visie op en houding naar het
Joodse Gods-volk.



DANK VOOR UW STEUN

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische, morele,
geestelijke en/of financiéle ondersteuning!! Zo kunnen we doorbouwen om ons steentje bij te
dragen aan het komende Vrederijk van de Messias van Israél!

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om ons werk te steunen, dan kunt u een gift hiervoor
overmaken. De benodigde info vindt u hieronder, of op de homepage van de website.

Verbonden in de Messias van Israél,

Ineke van den Beukel, voorzitter, docent, spreker

Peter Glim, secretaris, penningmeester, spreker
Gerben Heine, financieel adviseur
Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur, spreker

St Israéls Messias

]

Niet gij draagt de wortel, maar
de wortel draagtu; Rom 11:8b

Contact: Wim Nieuwenhuis
nieuwejw@gmail.com

Stichting ISRAELS MESSIAS
Grote Sloot 169
1752JK St Maartensbrug

Donaties op rekening
NL44 RABO 0323 0188 66

@ www.israelsmessias.nl




