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Ons eerste lustrum: 5 jaar St. Israëls Messias ! 

Afgelopen september was het vijf jaar geleden dat wij, ons team van drie collega’s: Peter 

Glim, Ineke van den Beukel en Wim Nieuwenhuis, de Stichting oprichtten. Er ging zo’n twee 

jaar werk aan vooraf! Zeven jaar is bijbels gezien een eerste (“jaar-week”) cyclus.  

Een kerntaak is het doen van onderzoek en het geven van onderwijs en toerusting, op basis 

van de oude Joodse Tradities. Zo verbinden we de Hebreeuwse Bijbel (‘OT’) via de vroege 

Joodse Traditie met het NT. Dit leidt tot nieuwe inzichten, waarin we Jezus en de vroege kerk 

leren zien en begrijpen in hun eigen Joodse context.  Ook doet het recht aan Gods plan en 

roeping met het Joodse volk, waaraan Hij de Woorden van God heeft toevertrouwd 

(Rom.3:2)!! Onze prediking en ons onderwijs zijn doordrongen van deze inzichten! 
 

Om ons werk op wetenschappelijk verantwoorde manier te kunnen doen, is vanuit onze 2e 

doelstelling: het opbouwen van een adequaat Kenniscentrum op ons vakgebied, in de loop 

van afgelopen decennia een bibliotheek opgebouwd van ca. 20.000 titels (80% digitaal).  

Naast de Joodse Traditie is ook in de breedte van de christelijke traditie geïnvesteerd. 
 

Tot slot breidt ons netwerk zich langzaam maar zeker uit, zowel in Nederland alsook 

daarbuiten , m.n. ook in Israël!  Het is bijzonder om te mogen zien hoe God ook dit kleine 

deel van Zijn werk voor Zijn Lichaam van Joden en heidenen tezamen, zo zegent! 
 

Zomer en herfst activiteiten 
 

De spreekbeurten zijn, na de corona-perikelen, weer volop doorgegaan. Ook diverse  
onderwijs-avonden mochten verzorgd worden, o.a. over de Bijbels-Joodse najaarsfeesten. 
 

Symposium Wenen:  Jewish Messianic Movement and 

Christianity; 10 juli reisden wij (Ineke, Peter en Wim) 

per trein naar Wenen, om deel te nemen aan dit unieke 

symposium. Centraal stond de vraag:  “Jesus also the 

Messiah for Israel? Jesus the King of the Jews”?  

Bijzonder waardevolle inleidingen openden ruimte voor 

bezinning op de vraag hoe en wat de positie zou moeten 
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zijn van de Joodse Messiaanse gelovigen in het lichaam van Christus uit de heidenen. Hoe 

moeten wij onze theologie aanpassen? Naast de inhoud van de voordrachten waar we 

kennis van mochten nemen, konden we ook ons 

netwerk uitbreiden door gesprekken met zowel 

Nederlandse als buitenlandse sprekers.   

Zo kreeg ik (Wim) de gelegenheid om te spreken met 

o.a. David Neuhaus (Messiaans/ Katholiek Jood), Mark 

Kinzer (Messiaans Joodse Rabbi, USA) en prof. Kendall 

Soulen (foto R.), christen, Nieuw Testamenticus; USA). 

Prof. Soulen was zeer geïnteresseerd in de bronnen 

uit de vroeg Joodse Traditie, die wij als StIM 

bestuderen. Op zijn (nadrukkelijk!) verzoek heb ik hem, terug in Nederland, een overzicht 

van deze Joodse bronnen (met toelichting) gestuurd, die zijn voordracht mag aanvullen en 

verrijken. Ze zijn met dank ontvangen.  

Vanuit het organiserend comité van het Symposium, toonde mw. 

Daisy Simwawa (Ierland) grote belangstelling voor o.a. het werk van 

St. Israëls Messias; we’ll keep in touch. 

 

 
 

 
Van rechts naar links: Dr. Mark Kinzer in gesprek met (een deel van) de 

Nederlandse delegatie: Jeroen Bol (achter) v.d. Jules Isaac St., Ineke v.d. Beukel 

en Wim Nieuwenhuis (St. Israëls Messias). 

 

Voor wie interesse heeft om diverse inleidingen van het Weense Symposium te volgen 

(voertaal Engels en Duits), kan de video’s bekijken door de onderstaande link aan te klikken. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv37biGSkvdiSr9HnoFtTOdPGw9MT_u4c 
 

 

Het voorbereidings webinar (april 2022) op de conferentie in Wenen 

(Nederlands),  “Jezus de Koning der Joden?”, waar ook Wim deel van 

uit maakte, is nog te bekijken door op onderstaande link te klikken: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGugNoPlOZM 
 

 

TV uitzendingen Family 7 
 

In een samenwerkingsproject van Comité Gemeen- 

tehulp Israël, waar Wim voorzitter van is, mag hij 

mede vanuit St. ISRAËLS MESSIAS, een zestal TV 

uitzendingen bij Family7 verzorgen, met de 

hoofdtitel: DE MESSIAS VAN ISRAËL.  Wim geeft 

onderwijs over Israël en de (vroeg) Joodse Traditie, 

van Abraham tot de Messias: Jezus als Jood.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv37biGSkvdiSr9HnoFtTOdPGw9MT_u4c
https://www.youtube.com/watch?v=VGugNoPlOZM
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Jaap Bönker, directeur CGI (mede vanuit de Bijbelse Cultuurstichting) verzorgt eveneens 7 

uitzendingen. De opnames vonden plaats in september en oktober, voor de uitzenddata met 

bijbehorend thema’s, zie onderstaand schema: 

 

 
P.M. Dit uitzendschema is ook als losse PDF toegevoegd, indien u dit apart wilt uitprinten. 

 
 

De opname crew 
 

V.l.n.r. 

 

Alfred  (Fam7) 

 

Wim  (StIM/CGI) 

 

Berry  (Fam7) 

 

Jaap  (BC/CGI) 
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Bezoek Israël-projecten september 2022  
 

Spelende kinderen in Jerusalem (sept.22)        

In september bezochten we vanuit Comité 

Gemeentehulp Israël (waarvan Wim voorzitter 

is) messiaanse gemeenten en projecten, die 

vanuit Nederland met gebed en financiën 

ondersteund worden. Tegelijkertijd konden  

we (Ineke en Wim) ook contacten versterken 

die belangrijk zijn voor St. Israëls Messias. 
 

We bezochten de Bible Society Israël, waar we 

goed advies meekregen voor het publiceren 

van ons werk van StIM in Israël. 
 

Ook spraken we met enkele Messias 

belijdende  vrouwen die net hun Master-

studie afgerond hebben aan de Israël College 

of the Bible. Deze beide Arabische zusters zijn 

zeer geïnteresseerd in de vroeg Joodse 

Traditie van uitleg van de Hebreeuwse bijbel, het werk van StIM. Omdat beider moedertaal 

zowel Arabisch als Hebreeuws is, kunnen ze ons helpen om artikelen van StIM (die wij eerst 

in het Engels vertalen) over te zetten naar Hebreeuws en Arabisch. We zien dat Messiaans 

Joodse gemeenten veel steun ondervinden van 

christelijke Arabische geloofsgenoten. Joden en 

Arabieren, de beide zonen van Abraham, Isa’ac 

en Ismaël,  die in de eenheid van de Messias van 

Israël samen één zijn! De God van Abraham doet 

wonderen!! 
 

Rechts een afbeelding op een muur in Kana, van 

Jezus eerste wonder op de bruiloft te Kana. Maar 

ook nu vindt er weer een wonder plaats! 
 

In het overwegend Islamitische stadje, is er 

ondanks alle weerstanden, een ware opwekking 

uitgebroken onder de jeugd van een Arabisch christelijke gemeente! En ja, er is belang-

stelling voor onderwijs in hun Joodse geloofswortels! 
 

Evenzo waardevol zijn de ontmoetingen met Daniel Juster 

(foto L.), een van de belangrijkste geestelijke vaders van het 

messiaans Jodendom, en de Engelse dr. Geoff Barnard. 

Laatstgenoemde is reeds lang betrokken bij het project 

Fountain of Tears (Arad), woont in Israël en hij stelt zijn 

kennis (ook als publicist) graag ter beschikking om ons 

Nederlandse werk, via Engelse vertaling in Israël uit te brengen. 
 

Kortom: vertaalwerk aan de winkel voor de nabije toekomst! 
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ISRAELREIS april 2023 gaat door! 

 

 
 

Meer van Galilea, bij Tabgha (Petrus herstel), op   StIM  onderwijs op de Arbel, 
de voorgrond de “Zeven bronnen”, op de achter-   Jezus werkgebied, bij Meer van Galilea 
grond (centraal): de berg Arbel.  
 

 

Na jaren vertraging door de corona-perikelen, gaat de Israëlreis nu door. Er zijn voldoende 

inschrijvingen en de data liggen vast van 16 t/m 26 april (na Pasen), voorjaar 2023. 

Alle voorbereidingen zijn door het reisbureau getroffen. De reisleiding ligt bij ds. Ineke van 

den Beukel en drs. Wim Nieuwenhuis. We kijken er naar uit en hebben er heel veel zin in !! 
 

 

 
 

Jordaanvallei in noord-oostelijke richting (in de Richteren-tijd woongebied van de stam Gad),  met op 

de achtergrond de bergen van Gilead (stam Manasse-Oost) en het dal van de Jarmuk (Jordanië). 

 
 

Nieuw artikel in de maak:  De Bijbel, ‘Wet en Evangelie’ of  ‘Evangelie en wet’ ? 
 

Al vele jaren ben ik (Wim) geboeid door de wijze waarop wij de Bijbel lezen, door welke bril 

we naar de Schriften kijken (Hermeneutiek). Hoe je kijkt, met welke vooronderstellingen of 

zelfs vooroordelen, bepaalt wat je ‘meent’ te lezen.  Al in een vroeg stadium van de 

christelijke kerk scheidden zich de wegen  tussen Jodendom en christendom. Ondanks een 

enorme verscheidenheid tussen de christelijke denominaties onderling, zien we een 

hardnekkige tendens in de breedte van het christendom. Deze tendens is wellicht een van de 

meest wezenlijke brillen die ons scheiden van het oorspronkelijke Jodendom in Jezus tijd.  

Wat is deze tendens? Jezus spreekt nog nadrukkelijk over De Torah, of in uitgebreide vorm: 

De Torah  van Mozes, de Profeten en de Geschriften/Psalmen (Joodse TeNaCh, Hebreeuwse 

bijbel). Alles gaat profetisch over Hem als De Messias, over Zijn Redding van de wereld.  
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Leest Jezus Zijn Bijbel, de Torah nog als Goede Boodschap (is Het Evangelie), voor wie het 

gelooft en er naar handelt?! Echter, toen de christelijke kerk groeide en bloeide, en de 

Romeinen de Joodse Tempel verwoest hadden en het Joodse volk verstrooid over de aarde, 

vatte de christelijke kerk de geschriften rond Jezus samen als Het Nieuwe Testament, Het 

Evangelie. Jezus Hebreeuwse Bijbel, die Hij zo hoog waardeerde, wordt historiserend 

afgeschaald tot een ‘Oud Testament’, primair als wet (van Mozes). Zo koos de christelijke 

kerk al gauw een richting inzake het probleem van de  ‘Judenfrage”, het “Joodse vraagstuk”. 
 

Ons onderzoek gaat over de samenhang en de relatie van Evangelie-wet  &  Liefde(s)-schuld 

in de hele Bijbel.  Kunnnen we Jezus en Paulus begrijpen vanuit hun Joodse Traditie? Lezen 

we ons NT wel goed? En zonder Gods eeuwige plan met Israel, en door Israel met de wereld, 

te bagatelliseren, te denigereren en te ontkennen? Is de christelijke kerk hierin ook verblind? 
 

Een complex en moeilijk thema, waarbij de inhoud en resultaten ervan verstrekkende 

gevolgen hebben voor onze leeswijze (bril) van de Bijbel, ons begrip van God en onze visie 

op en houding naar het Joodse Gods volk. 
 

We verwachten begin 2023 het eerste concept artikel   Evangelie-wet   
   &   

    Liefde(s)-schuld,  naar u op te sturen.  
 

Van harte aanbevolen, ook om er t.z.t. op te reageren. 
 

 

Toerusting en Onderwijs  over de 10 Woorden van Geluk, leerhuis met praktijk! 
 

In de jaren 2009-2014 is door Wim Nieuwenhuis een eerste 

versie ontwikkeld van de cursus ‘De Tien Woorden van Geluk’, 

waarin de 10 “geboden” worden uitgelegd en begrepen vanuit 

de Hebreeuwse Bijbel, de (vroeg) Joodse bijbeluitleg, en in 

relatie gebracht met Jezus en het NT.  

Sindsdien is het onderwijsmateriaal gebruikt en door ontwikkeld 

in preken en (oecumenische) leerhuizen.  

Er wordt aan ons veel gevraagd om het materiaal in boekvorm te 

publiceren, echter wij merken dat zonder ‘vakkundige’ 

begeleiding (goede kennis van de (vroeg) Joodse Traditie) de 

inhoud moeilijk over te brengen is.  
 

De Joodse manier van de (Hebreeuwse) Bijbel lezen is zo veel anders dan de christelijke 

(bril), dat wij hebben besloten eerst meer onderzoek te doen om de verschillen in leeswijzen 

duidelijk te maken. Dit als opstap om zo’n boek en de inhoud ervan beter te kunnen 

begrijpen. Het nieuwe artikel in de maak:  Evangelie-wet  &  Liefde(s)-schuld (zie vorige 

paragraaf), dient hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. 

 

Bent u toch nieuwsgierig hoe zo’n leerhuis verloopt, dan verwijzen we u graag naar de 

bijlage: ‘Toerusting en Onderwijs over de 10 Woorden van Geluk, leerhuis met praktijk!’ , 

door ds. Ineke van den Beukel. Het geeft een mooie inkijk in de praktijk van dit leerhuis! 
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Natuur (vrouwtje Palestijnse 

Honingzuiger) en Cultuur (Joodse 

Huiskat, onder de Wonderboom 

van Jona). 

 
Locatie: Beth HaKerem, Migdal/ 

Magdala, Meer van Galilea. 

 

 

 

DANK VOOR UW STEUN 
 

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische, morele, 

geestelijke en/of financiële ondersteuning!!  Zo kunnen we doorbouwen om ons steentje bij te 

dragen aan het komende Vrederijk van de Messias van Israël! 

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om ons werk te steunen, dan kunt u een gift hiervoor 

overmaken. De benodigde info vindt u hieronder, of op de homepage van de website. 
 

Gezegende Kerst, een blij Chanoeka, en een voorspoedig 2023 toegewenst!  
 

Verbonden in de Messias van Israël, 
 

Sjaloom ! 
 

Ineke van den Beukel, voorzitter, docent, spreker  

Peter Glim, secretaris, penningmeester, spreker 

Gerben Heine, financieel adviseur 

Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur, spreker  

 

 


