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Bedankt, Peter Terpstra! 

Na de start van onze Stichting Israëls Messias bood Peter Terpstra uit Haulerwijk zich aan om 

voor ons een professionele website te bouwen en in te richten. Dit heeft Peter bijzonder 

goed en zorgvuldig gedaan! Het resultaat is nog altijd zichtbaar en ontlokt menig com-

pliment bij bezoekers van de site. Niet alleen het ontwerp en de indeling zijn door Peter 

bedacht, maar ook een aantal foto’s is van zijn hand. Tijdens onze eerste lichte studiereis 

naar Israël was Peter enthousiast aan het fotograferen. We zien de prachtige resultaten 

daarvan op de website terug.  

 

 
Website: israelsmessias.nl 

 

Afgelopen seizoen is Peter bedankt voor al zijn inzet en toewijding, die hij als vrijwillige 

bijdrage aan StIM gaf. We blijven hem zeer erkentelijk voor alle tijd en inzet en de 

bereidwilligheid die hij toonde. 

 

 

Een nieuwe webmaster hebben we gevonden in Ruben Hadders, hij stelt zich hieronder kort 

voor. 
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“Niet gij draagt de wortel, maar  
de wortel draagt u”    Rom 11:18b 
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Ruben Hadders 

Ruben  spreekt en schrijft al meer dan 10 jaar over 

bijbelse cultuur. Met name de beeldende (typologische) 

manier waarop de Bijbel communiceert, heeft zijn 

bijzondere interesse. Binnen de westerse theologie, die 

vooral door systematische dogmatiek gekenmerkt wordt, 

is volgens hem te weinig aandacht voor (oosterse) 

beeldspraak en symboliek met als gevolg dat de Bijbel 

soms moeilijk of verkeerd begrepen wordt. 

 

 

Voortgang van de activiteiten  
 

Op 1 oktober j.l. gaf Wim een presentatie voor een groep theologen die betrokken is bij het 

(messiaanse) werk voor gemeenten en andere projecten in Israël. In de presentatie zette hij 

het gedachtengoed en de werkwijze van Stichting Israëls Messias uiteen. De video-opname 

van de presentatie is nu gereed en te zien op de website israelsmessias.nl onder 

“Videoblogs”, of door op onderstaande link aan te klikken: 

https://israelsmessias.nl/2019/04/video/ 

 

 

De meeste spreekbeurten zijn, ondanks de corona-perikelen deze ‘winter’, wel doorgegaan. 

In de tijd voor Pasen is onderwijs verzorgd over de Bijbels-Joodse voorjaarsfeesten. 

 

De feestcyclus start met Pesach: het 

slachten van het Paaslam, het strij-

ken van het bloed aan de deur-

posten, en de seder-maaltijd.  
 

 Dan start het feest(deel) van de 

     ongezuurde broden. 
 

 Daarna wordt de Eersteling van de 

 nieuwe gerste-oogst gebracht. 

 

Alle onderdelen van deze feesten verwijzen naar 

de Messias, die volgens de vroeg Joodse Traditie, 

met Pesach naar zijn Tempel zal komen! We 

noemen deze verwijzingen, ‘typologieën’ die 

ieder iets tonen van de aard en het werk van de 

Messias, voor ons Jezus de Christus. 

 

https://bijbelsecultuur.nl/rubenhadders
https://israelsmessias.nl/2019/04/video/
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In ‘Israël gemeentenieuws’ no.4-

2021 van Comité Gemeentehulp 

Israël, verscheen van de hand van 

Wim een interessant artikel over 

de Mondelinge Tora 

(Overlevering) in de (vroeg) 

Joodse Traditie. 

Een gevoelig onderwerp tussen 

Joden en christenen, maar ook 

tussen Joden onderling. Hanteren 

we de strijdbijlen onderling, of 

leren we luisteren naar en leren 

we ook van elkaars tradities? 
 

De PDF van dit artikel vindt u in 

de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

Eind december afgelopen jaar 

verzorgde Wim Nieuwenhuis een  

livestream (bij Christenen voor 

Israël), met als onderwerp: 
 

“ De Boom des Levens, in de Hele 

Bijbel ”,   Gods Eeuwige Messiaan-

se Reddingsplan (van Genesis tot 

en met Openbaring). 

 

Via onderstaande link kunt u de livestream (terug)zien: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2BS8wLQ4EBU 

 

 

Vrijdag 8 april vond de Webinar  “Jezus de Koning der Joden?” 

plaats. Het werd georganiseerd vanuit de NL-afdeling Towards 

Jerusalem Councel II (TJCII), door een voorbereidende werkgroep, 

waar ook Wim deel van uit maakte. De Webinar was een voor-

bereiding van een meerdaagse conferentie in juli a.s. in Wenen.  
 

Er vinden bijzondere ontwikkelingen plaats binnen de christelijke 

kerk in de ontmoeting met het Messiaanse Jodendom! Een kort 

artikel hierover verscheen o.a. in het Reformatorisch dagblad; dat 

is toegevoegd als PDF bijlage. 

 
De Webinar is nog te bekijken door op onderstaande link te klikken: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGugNoPlOZM 

https://www.youtube.com/watch?v=2BS8wLQ4EBU
https://www.youtube.com/watch?v=VGugNoPlOZM


4 
 

Dit najaar mag Wim aan een zestal TV opnames bij 

Family7 meewerken. Het gaat om onderwijs over  

Israel en de (vroeg) Joodse Traditie, van Abraham 

tot de Messias. Het is een samenwerkingsproject 

met Comité gemeentehulp Israël en de Bijbelse 

Cultuurstichting.  

Wanneer de uitzenddata bekend zijn, brengen we u op de hoogte! 

 
 
 
ISRAELREIS voorjaar 2023 ! 

 

 
 

Meer van Galilea, bij Tabgha (Petrus herstel), op   StIM  onderwijs op de Arbel, 
de voorgrond de “Zeven bronnen”, op de achter-   Jezus werkgebied, bij Meer van Galilea 
grond (centraal): de berg Arbel..    
 

 

Na jaren vertraging door de corona-perikelen, staat de Israëlreis nu gepland voor het 

voorjaar 2023: van 16 t/m 26 april (na Pasen). De vliegtuigstoelen bij El AL zijn ondertussen 

gereserveerd, en de touroperator Promised Lands werkt aan de verdere organisatie (hotels, 

vervoer, etc.). De reis(bege)leiding ligt bij ds. Ineke van den Beukel en drs. Wim 

Nieuwenhuis. We kijken er naar uit en hebben er heel veel zin in !! 
 

 

 
 

Jordaanvallei in noord-oostelijke richting (in de Richteren-tijd woongebied van de stam Gad),  met op 

de achtergrond de bergen van Gilead (stam Manasse-Oost) en het dal van de Jarmuk (Jordanië). 
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Nieuw artikel:  Joodse vrouwen die in Gods opdracht Egyptenaren beroven??  (Bijlage) 
 

 
 

Tot slot voegen we bij deze Nieuwsbrief een nieuw artikel van Wim Nieuwenhuis en Ineke 

van den Beukel toe, in de bijlage. 
 

Ons bereikte namelijk de vraag: “In Exodus 3:21-22 (HSV) staat dat de Joodse vrouwen in 

opdracht van God de Egyptenaren moesten beroven. Beroven is toch in strijd met de 10 

Woorden (geboden)?!” 
 

Een kort, maar boeiend onderzoek in de Hebreeuwse Bijbel en de vroeg Joodse Traditie, 

hielp ons zicht te krijgen op de gestelde vraag en om te komen tot een gedegen antwoord. 

De (vroeg) Joodse Traditie en de christelijke traditie gaan hier namelijk gescheiden wegen. 

Naast de ‘eenvoudige’ uitleg binnen de historische context (Hebr. Pesjer), onderzoeken we 

ook de uitleg in de bredere Profetisch-Messiaanse context (passend binnen de Hebr. 

Midrasj). Dit leidt tot een verassende uitkomst met nieuw inzicht om (ook) op een andere 

manier te kunnen vertalen! Van harte aanbevolen. 
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Natuur (vrouwtje Palestijnse 

Honingzuiger) en Cultuur (Joodse 

Huiskat, onder de Wonderboom 

van Jona). 

 
Locatie: Beth HaKerem, Migdal/ 

Magdala, Meer van Galilea. 

 

 

 

DANK VOOR UW STEUN 
 

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische, morele, 

geestelijke en/of financiële ondersteuning!!  Zo kunnen we doorbouwen om ons steentje bij te 

dragen aan het komende Vrederijk van de Messias van Israël! 

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om ons werk te steunen, dan kunt u een gift hiervoor 

overmaken. De benodigde info vindt u hieronder, of op de homepage van de website. 

 

Verbonden in de Messias van Israël, 
 

Sjaloom ! 
 

 

Ineke van den Beukel, voorzitter, docent, spreker  

Peter Glim, secretaris, penningmeester, spreker 

Gerben Heine, financieel adviseur 

Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur, spreker  

 

 

 

 


