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INTRO,  Woord en Geest en Pinksteren 

Als ik dit schrijf is het Pinksteren. Op de Joodse kalender Sjavoe’ot genaamd: het 

wekenfeest, 50 dagen na Pasen. Het getal 50 duidt op (de komst van)  de Messias en de 

Messiaanse tijd.  Het eerste Joodse Pinksterfeest gebeurde op Sinaï, zo’n 3300 jaar geleden. 

God gaf zijn Woord, de 10 Woorden en  de Thora, aan Israël en tot zegen voor alle volken 

die Hij (ook) liefheeft! Op de Sinai was de Thora in Vuur aan Gods rechterhand aanwezig1: 

 

1 Dit is de zegen, waarmee Mozes, de man van God, de 
Israëlieten voor zijn sterven gezegend heeft. 
 

2 Hij zei: De Here is gekomen van Sinaï en over hen 

opgegaan uit Seir; Hij is in lichtglans verschenen van het 

gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige 

tienduizenden; aan zijn rechterzijde was een vurige 

wet/Torah voor hen.  

3 Ja, Hij heeft de volken lief; al zijn heiligen; in uw hand zijn 

zij, aan uw voeten legeren zij zich, ieder zal (ont)vangen uw 

woorden.  

4 Mozes heeft ons de Torah  geïnstrueerd, een erfelijk bezit 

voor de gemeente van Jakob.                               (Deut.33:1-4) 

 

De Torah, met als centrum de 10 Woorden,  is in Vuur gegeven, het is het Licht van God ten 

leven. Vuur is het beeld van de Heilige Geest2. Hier letterlijk de auteur van Gods Woord. De 

Statenvertalers verklaren  dat Gods woorden hier  tot onderwijs voor ons dienen en ons tot 

“zaligheid”, tot redding kunnen dienen. Dit is de zegen waar Mozes over spreekt! 

God gaf al aan Abraham het Messiaanse  Evangelie tot redding van de wereld3. Dit erfelijk 

bezit gaf vader Abraham door aan Isaak, en die vererfde het Evangelie aan Jacob, de vader 

 
1 Aldus Joodse Traditie (SIFRE l.c. is de oudste Joodse Bijbelverklaring) en de Statenvertaling + notenapparaat 
op deze tekst; Gods Thora/10Woorden zijn uit Vuur uit de hemel gegeven; Ex19:16-18, Deut.4:11 ev). 
2 Mattheus 3:11; Johannes de Doper zegt dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest en Vuur. 
3 zo zegt Paulus in Galaten 3:8. 
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van Israels 12 stammen. Nu openbaart de Hemelse Vader zich in het Vuur van de Heilige 

Geest aan het hele volk Israel. Hij redt en verlost en wil een persoonlijke relatie met ieder uit 

Zijn volk.  

Uit Gods liefde voor de hele wereld geeft God de 10 Woorden als zegen; de boodschap van 

het Messiaanse Evangelie, dat eens vervuld zal worden door de beloofde Messias. Hij zal het 

Woord van God, Het Licht voor de wereld, de Thora-leraar van de gerechtigheid voor de hele 

wereld worden. 

Wie luistert naar de stem van de Heilige Geest en zo 

het Evangelie van Redding aanneemt en Gods 

vingerwijzingen ten leven in zijn hart laat schrijven 

door de Heilige Geest, wordt deelgenoot van de zegen 

van de Messias. Dat is Gods zegen voor Israel en alle 

volken, die Hij liefheeft! Wie niet  luistert naar het 

Evangelie van de genade van de 10 Woorden en niet 

bereid is te doen wat de Heilige Geest vraagt, die zal 

door eigen keus geen deel hebben aan de Messiaanse 

zegen.  Kies dan (voor) het leven, zodat je zult leven !! 4. 

1300 jaar na het eerste Pinksterfeest, zendt God zijn 

Messias uit de hemel naar de aarde.  Het Woord van 

God wordt vlees, mens als jij en ik (behalve in de 

zonde!). Hij wordt het Paaslam dat door zijn lijden en 

sterven de zonde der wereld wegneemt. Zo vervult Hij alles wat al over Hem geprofeteerd is 

door de Heilige Geest in de Torah, de Profeten en de Geschriften/Psalmen.  

Na zijn opstanding en hemelvaart zenden de Vader en Christus op de dag van het 1e 

Pinksterfeest, samen de Heilige Geest naar de wereld. Dit 2e of beter gezegd dubbele 

Pinksterfeest is Gods volgende stap in zijn Messiaanse Plan: Nu wordt de belofte voor Israel 

en alle volken van de aarde verder ingevuld. De Heilige Geest brengt bij monde van zijn 

discipelen die zich door God laten zenden, het Evangelie Woord over de hele wereld: Licht, 

Vrede, Herstel en Leven, hier op aarde en tot in  eeuwigheid. 

Wat een Zegen om het Vleesgeworden Woord van God te mogen volgen in ons leven. Jezus 

zelf zegt bij herhaling (Johannes 14:15-21; 15:10),  wie Mij liefheeft bewaart al mijn geboden, al 

de Woorden van God die ons de weg ten leven wijzen. Hij belooft de Heilige Geest als 

Trooster en Helper te sturen! 

Ook voor Jezus zijn Woord en Geest ÉÉN.  Wie het Evangelie-Woord dat door Christus wordt 

belichaamd afwijst, wijst ook Gods Geest af. Wie de Heilige Geest afwijst, houdt een 

 
4 Hij/zij kiest een weg die naar de dood leidt, doordat hij/zij probeert zichzelf te redden, zonder de genadige 
Redding van de Messias. (Deut.30:19  en Galaten 3, stellen dat deze zonde tegen de Heilige Geest een vloek is). 
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wetticistische en dode letter over. Hij komt onder de afwijzing van het Woord dat tegen hem 

zal getuigen. Zelfredding buiten Christus om, komt onder de vloek van de wet.4+5 

De 10 Woorden, de hele Torah, en de Profeten, en de Geschriften/ Psalmen en het Nieuwe 

Testament zijn ÉÉN!   Wat is het heerlijk om een gehéél Bijbels  christen te zijn  ! Er is maar 
1  God en Vader, en 1  Messias die de zonde der wereld wegneemt, en maar 1  Heilige Geest 
die Gods plan door ons wil uitvoeren. We hebben een geweldige Hulp om het Woord van 
Redding uit te spreken naar de wereld, en ons gedrag mag daar praktisch van getuigen!! 

 
STRIJD Israel en Hamas. 

Wat zijn er veel gebeden opgezonden voor de vrede van Jerusalem. Gelukkig is de strijd nu 
aan weerszijden gestaakt. Teveel onschuldige burgers zijn getroffen. Ons hart gaat naar hen 

uit. Ook weten we uit de Schrift dat dit niet de laatste aanval op Israel zal zijn   . Dat door 
alles heen Jood en Arabier de Messias van Israel mogen leren kennen. 

 
ISRAELREIS voorjaar 2022 ?! 

 

 
 

Jordaanvallei in noord-oostelijke richting (in de Richteren-tijd woongebied van de stam Gad),  met op 

de achtergrond de bergen van Gilead (stam Manasse-Oost) en het dal van de Jarmuk (Jordanië). 

 

Helaas kon door de corona onze Israelreis dit voorjaar niet doorgaan. Ook op dit moment is 

de situatie nog onduidelijk: wel/geen quarantaine bij aankomst, idem PCR testen in Israel, 

ook voor volledig gevaccineerden, etc.  Gelukkig loopt Israel voorop met de bestrijding van 

de pandemie, en zijn de signalen voor de toekomst positief. 

Het perspectief voor volgend voorjaar (2022) lijkt goed, daarom hebben we besloten om 

dan naar Israel te vertrekken. We mikken op de periode tussen het Joodse Pesach en 

Pinksteren. Het vroegst gewenste vertrek is dan de laatste week van april; laatst gewenste 

vertrek 3e week mei. Liefst gaan we zo vroeg mogelijk (rond meivakantie in NL). We zijn in 

overleg met het reisburo. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte, we hebben er zin in!! 

Zijn er in jouw omgeving nog belangstellenden: verwijs ze naar ons door!! 

 
5 Joh.12: 47-48 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik 
ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden (redden).   
Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt, het woord dat Ik heb 
gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 
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CORONA-TIJD fase 2 
 

Niet alleen ons bezoek aan Israel kwam door de corona-
pandemie te vervallen. Het afgelopen half jaar vervielen 
tal van spreekbeurten en onderwijs avonden. Een aantal 
spreekbeurten ging wel door, met name livestream 
diensten. Opvallend is dat de livestreams veel meer 
bezoekers trokken dan er regulier bezoekers in de 
kerkdiensten kwamen. 
 

Als StIM waren en zijn we ook betrokken bij de 
voorbereiding en invulling middels een presentatie op 
enkele (geplande) conferenties/studiedagen, die echter 
toch niet door konden gaan vanwege de corona-
pandemie; zo konden o.a. sprekers of deelnemers uit 
Israel niet hun land uit. 

We hopen nu dat we het dieptepunt hebben gehad. 
 
 

ARTIKEL: DE KOPEREN SLANG EN DE MESSIAS VAN ISRAEL 

Bij de vorige nieuwsbrief stuurden we het artikel over Jezus, Nikodemus en de koperen slang 

mee. De relatie werd uitgelegd vanuit de vroege Joodse geschriften. 

We hebben verschillende (positieve!) reacties van jullie mogen ontvangen, heel hartelijk 

dank daarvoor! Ook mochten we specifieke vragen en opmerkingen ontvangen, die ons tot 

verder nadenken en onderzoek aanzetten. Met de resultaten daarvan hebben we het artikel 

aangevuld. Ook enkele nieuwe inzichten zullen we opnemen. De nieuwe versie zullen we 

jullie toesturen. 

 

Christus verhoogd aan het kruis, NT 

 

Mozes verhoogt de koperen  

 slang In de woestijn, Numeri 21 
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ONTWIKKELINGEN (2021) 
 

Algemeen 
 
- Op dit moment (her)openen diverse gemeentes weer 
hun deuren en starten de geplande spreekbeurten voor 
ons in die gemeentes weer. 
- Ook worden nu weer onderwijsavonden gepland voor 
na de zomervakantie. 
- Nu de ergste beperkende effecten van de 
coronapandemie voorbij zijn, hopen we ook onze 
contacten in Israel weer te kunnen oppakken, en 
hopelijk hen in Israel weer te ontmoeten. 
 

- Er is in de corona-dip flink gewerkt aan ons doel van het vormen van een Kenniscentrum om goed, 
betrouwbaar onderzoek te kunnen doen. In dit kader is de (met name digitale) LOGOS bibliotheek 
fors aangevuld en uitgebreid, met name op het gebied van (vroeg) Joodse- en christelijke 
Bijbelcommentaren, dictionaries en de grondtalen (bijbels Hebreeuws; Grieks, Aramees).  
 
 
10 WOORDEN van GELUK 
Het ontwikkelde onderwijsmateriaal (preken en 
spreekbeurten) bereiden we voor ter publicatie in 
boekvorm (wetenschappelijke- en populaire variant). 
Het materiaal wordt nu door onderzoek nog verder 
onderbouwd (methodiek, literatuur verwijzingen uit 
Joodse en christelijke traditie) en aangevuld met 
thema’s als: de 10 Woorden als Evangelie, wet en/of 
genade, zegen en/of vloek, Woord &Geest, etcetera. 
 

Telkens weer als we interkerkelijk over deze onder-
werpen (s)preken en onderwijs geven zien we hoe 
door Gods Geest, Gods Woord tot leven komt en 
mensenharten worden aangeraakt en bemoedigd. 
  

ם׃ 6                              לִָׁ ָ֖ה מִירוּשָׁ ה וּדְבַר־יְהוָׁ ָ֔ א תוֹרָׁ ֵ֣ צֵּ י מִצִיּוֹן֙ תֵּ  כִִּ֤
 

Want vanuit Tsion zal uitgaan (de) Thora, en het  
Woord-des-HEEREN vanuit Jerusalem (Micha 4:2). 

Voorhangsel van de ark; synagoge Tsefat, Israel. 
  

Afbeelding: De gekroonde Thora, het centrale 
Licht van de 10 Woorden die God aan Israel gaf, 
om een Licht voor de volken van de aarde te zijn. 
Het is het Messiaanse Licht van de Leraar der 
gerechtigheid: de Messias van Israel! 

 

  

 
6 The Lexham Hebrew Bible. (2012). (Mi 4:2). Bellingham, WA: Lexham Press. 

https://ref.ly/logosres/lhb?ref=BibleBHS.Mic4.2&off=164&ctx=%D6%B8%D6%96%D7%94+%D7%91%D6%BC%D6%B0%D7%90%D6%B9%D6%BD%D7%A8%D6%B0%D7%97%D6%B9%D7%AA%D6%B8%D6%91%D7%99%D7%95+~%D7%9B%D6%BC%D6%B4%D6%A4%D7%99+%D7%9E%D6%B4%D7%A6%D6%BC%D6%B4%D7%99%D6%BC%D7%95%D6%B9%D7%9F%D6%99+%D7%AA%D6%BC
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SAMENWERKING  
 

Pleroma: Netwerk Messiaanse steun-Organisaties  
Met een klein groepje theologen van verschillende denominaties werken we al een tijdje aan de 
opzet van een netwerk van organisaties die zich vanuit Nederland positief betrokken weten op Israel 
(in het algemeen) en de Messiaanse gemeenten en bedieningen in het bijzonder. Vanuit StIM zit Wim 
in het voorbereidend en organiserend comite. 
 

Als naam voor het overleg hebben we gekozen voor Pleroma, wat duidt op de  “volheid vanuit het 
Joodse volk en vanuit de heidenen die in eenheid optrekken”. We willen elkaar beter leren kennen 
en meer schouder aan schouder samenwerken.  We hebben ondertussen zeer waardevolle 
ontmoetingen met elkaar gehad, en per sessie bespreken we een relevant onderwerp aan de hand 
van een inleiding van een van de deelnemers. 
 

Voor de eerstvolgende ontmoeting (ws 1 oktober) is Wim gevraagd een inleiding te verzorgen over 
doel en werkwijze van Stichting Israels Messias.   
 
 

 

 
 

Natuur (vrouwtje Palestijnse Honingzuiger) en Cultuur (Joodse Huiskat, onder de Wonderboom van Jona)  
Locatie: Retraite Centrum Beth HaKerem, Migdal/Magdala, Meer van Galilea. 

 

 

Onderwijs VPE (kerkorganisatie van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) 
 

 De mogelijkheden tot samenwerking van St.IM door haar inbreng in het onderwijsprogramma van 
de VPE is, m.n. door de corona, vertraagd. We hopen de draad komende periode weer op te pakken. 
 

  
 

Links: StIM  Onderwijs op de Arbel, Jezus werkgebied, bij Meer van Galilea.   Rechts: Meer van Galilea, bij 

Tabgha (Petrus herstel), op de voorgrond de “Zeven bronnen”, op de achtergrond centraal: de berg Arbel. 
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DANK VOOR UW STEUN 
 

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische-, morele-, 

geestelijke- en/of financiële ondersteuning!! Zo kunnen we doorbouwen om ons steentje bij te 

dragen aan het komende Vrederijk van de Messias van Israël! 

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om ons werk te steunen, - u kunt een gift hiervoor overmaken. 

De benodigde info vindt u hieronder, of op de homepage van de website. 

 

 

Verbonden in de Messias van Israel 
 

Sjaloom ! 

 
 

Ineke van den Beukel, voorzitter, docent, spreker  

Peter Glim, secretaris, penningmeester, spreker 

Gerben Heine, financieel adviseur 

Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur,spreker  

 

 

 

 

 

 

 

 


