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Stichting Israëls Messias        

Nieuwsbrief 

Eerste jaargang, nr. 2 - September 2019 

 

“Niet gij draagt de wortel, maar  
de wortel draagt u”    Rom 11:18b 
 

 

VOORSTELRONDJE 

Vandaag: Ineke van den Beukel, onze voorzitter.  
 

Aan het eind van de theologiestudie in Kampen, kreeg ik de kans een studentenreis mee te maken 
naar Israël. Op de Olijfberg ervoer ik een aanraking van God waardoor ik tot levend geloof kwam. 
Met de moed van het versterkte geloof, werd ik al snel predikant. Hoewel opgegroeid in het Westen, 
sta ik nu in mijn vierde Friese gemeente, in de Protestantse Gemeente Haulerwijk-Waskemeer. 
Net als veel voorgangers preekte ik vooral vanuit het Nieuwe Testament. Toen ik in 2015 meeging 
met een predikantenreis vanuit Christenen voor Israël, zat ik vol vragen en verlangen om God beter 
te leren verstaan en meer zicht te krijgen op Zijn Toekomstplan. 
 
 

 
Ineke (links) met Marian in ‘t zonnige Tsefat aan de 
Israelische gezondheidsdrank; Israelreis StIM,  maart 2019 

 
Tijdens die reis maakte ik kennis met collega 
Wim Nieuwenhuis, die een heel boeiende en 
originele benadering van de Bijbel had en goed 
kon verantwoorden wat hij door studie in 
combinatie met een leven als gelovige had 
ontvangen. Hij bracht vanuit de oude Joodse 
bronnen uit Jezus’ tijd het Oude Testament in 
levende verbinding met het Nieuwe 
Testament. Daardoor ging de hele Bijbel 
spreken en zie ik sindsdien steeds meer 
verbanden. Dat doet ons meer Gods hart 
begrijpen en maakt onze preken en levens 
rijker.  
 
In het lezen van de Hebreeuwse Bijbel en de 
Messiaanse Joodse bronnen zie ik Gods Geest 
aan het werk, ook in het hier en nu. 

 
Het verdiept mijn roeping en wijst mij richting in de pastorale praktijk als predikant en als gelovige.  
Wim had onderwijsmateriaal ontwikkeld over de Tien Woorden (geboden). Na de reis zijn Wim, Peter 
Glim en ik deze materialen gaan verwerken tot de aanzetten voor een boek. In Israël merkte ik dat 
zo’n basisboek heel welkom zal zijn; fundamenteel voor het verstaan van de Bijbelse Boodschap als 
geheel. We vormden een team om deze roeping te gaan realiseren. Dit leidde tot het oprichten van 
de Stichting in september 2017. Toen Wim in 2018 in dienst kon komen van StIM, werd ik voorzitter. 
 



2 
 

Met verwondering en dankbaarheid kijk ik terug op deze eerste periode waarin de Stichting geboren 
werd. Het is mijn verlangen dat steeds meer mensen de levende Heer gaan leren kennen en groeien 
in geloof en Identiteit in Christus als de Messias van Israël. 
 
 

ISRAELREIS MAART 2019 
 

 
De Berg Hermon met sneeuw, gezien vanuit de Hula-vallei 

We hadden er erg naar uitgezien! Maar op 17 maart vertrokken we voor een 11-daagse lichte 
studiereis naar Israël! Met 21 personen hebben we genoten van het Beloofde Land, zijn prachtige 
natuur en de Bijbelverhalen die hier tot leven kwamen. Van de snelstromende (bron)wateren bij Tel 
Dan aan de voet van de hoge berg Hermon, het meer van Galilea, de bergen Gerizim en Ebal rond het 
oude Sichem, de restanten v.d. de 2e Tempel in Jerusalem uit de tijd van Jezus, tot aan de woestijn 
van Juda en de Dode Zee. 
 
 

 
Hier op de trappen van de Tempel in Jerusalem, liepen 
eens Salomo, Jesaja, Jezus en zijn discipelen. Dat mag je 
even heel diep tot je laten doordringen! 

De zon komt op boven het Meer van Galilea 

 
Onderweg van de Berg der Zaligsprekingen naar het 

Meer van Galilea 
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We ontdekten dat het onderwijs van Jezus helemaal past binnen de setting van de toenmalige 
Joodse traditie. Waar Jezus spreekt over stromen van levend water en over stenen, konden we dit nu 
letterlijk plaatsen, en geestelijk duiden met het oog op de Messias en de Messiaanse Tijd.  
 

 
Onderwijs op de Arbeel bij Magdala 

 
waar Jezus wonderen deed 

 
en zijn discipelen onderwees.  

 

Het werd een bijzonder gezegende reis, die doorwerkt bij de deelnemers. Half oktober volgt een 
reünie, waarbij we filmfragmenten kunnen tonen van het onderwijs ter plekke. Fragmenten van dit 
onderwijs plaatsen we binnenkort op onze website. 
 

 
ONDERWIJS 

Studiedag voor Predikanten en Voorgangers 
Terugblik op een boeiende studiedag, 22 mei 2019. 
 
Op uitnodiging van Christenen voor Israël, mocht 
Wim Nieuwenhuis op 22 mei jongstleden in het 
Israël-centrum in Nijkerk, het middagprogramma 
verzorgen op de landelijke studiedag voor 
Predikanten en Voorgangers. Het werd een zeer 
geslaagde dag, met een ruime belangstelling (ca. 
60 deelnemers). 
 

In het ochtend-programma sprak opperrabbijn 
Raphael Evers uit Düsseldorf op erudiete en be-
vlogen wijze over het thema “Herbouw van de 
Tempel”, met veel Joodse achtergrond-
informatie. 
 

In het middagprogramma legde Wim doel en 
werkwijze van de Stichting Israëls Messias uit. 
Het Hebreeuwse “Oude Testament” wordt 
bestudeerd mede aan de hand van de 
uitleggingen ervan in oude Joodse bronnen uit 
de tijd van Jezus en de vroeg-christelijke kerk.  
Zo wordt de “Missing Link”, de Verbindings-
schakel, van het OT naar het NT zichtbaar,  
en wordt de Bijbel begrepen als één geheel. 
 

Voor vrijwel alle aanwezigen was deze werkwijze 
nieuw. Het werd zeer enthousiast ontvangen, en 
velen vroegen om meer informatie en de 
gebruikte bronnen. 

 

 
Opperrabbijn Raphael Evers en drs. Wim Nieuwenhuis in 
geanimeerd gesprek. 

 
Wim geeft onderwijs over werkwijze van St Israëls Messias 
en voorbeelden v.d. resultaten n.a.v. Abraham en Sarah. 
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De Tien Woorden van Geluk:  Jubileumfeest ! 
 
 

 
 
 

 
De 10 WOORDEN als 
hoog(s)tepunt bovenop de 
voorgevel van de Grote 
Synagoge van Deventer. 
 

In WO II kwam het grootste 
deel van de Joodse gemeen-
schap van Deventer e.o. om 
in de Grote Vernietiging.  
 

Na de oorlog nam de Chris-
telijk Gereformeerde kerk 
het gebouw over voor haar 
diensten. 
 

Als Chr.Geref. jongetje werd Wim Nieuwenhuis “geboren, gedoopt en groeide op onder de 10 
Woorden”. Het respect voor het Joodse volk, “de oogappel van God ”, en de liefde voor de Bijbel, 
juist ook het Oude Testament (Tenach), heeft zich hieruit tot leven vullende roeping ontwikkeld. 
 
Jubileum    
Precies 10 jaar geleden ervoer Wim, als theoloog in de oude Joodse bronnen met de uitleg van de 
Hebreeuwse Bijbel, een sterke roeping om onderzoek te doen naar en onderwijs te geven over de 10 
“Geboden”.  Het werk zou een van de belangrijke pijlers worden van de Stichting Israëls Messias. 
Al snel bleek dat de Bijbel nergens spreekt over 10 Geboden, maar over 10 WOORDEN, door God zelf 
geschreven:  10 WOORDEN VAN GELUK! (Jezus in Matt.5)  
Hierin getuigt God zelf van Zijn Evangelie voor de mensheid, de Weg ten Leven.  Als christenen zien 
we in Jezus het vleesgeworden Woord, de Weg ten leven. De eerste christenen worden in het NT dan 
ook de mensen van De Weg genoemd! Wie dit Evangelie systematisch weigert te accepteren en 
Christus afwijst komt in Gods Evangelie de Wet tegen (als spiegel van zijn houding en keus, aldus 
Calvijn).  
 
Het afgelopen decennium heeft Wim in 
tientallen kerken/gemeenten over de tien 
Woorden gesproken en lesgegeven. Velen 
reageren hierop met: “Ik begin nu pas de hele 
Bijbel als éénheid te begrijpen, wat een rijkdom!” 
 

Het is stimulerend om te zien dat cursisten 
geraakt worden en meer van Gods hart gaan 
begrijpen en ervaren. Ook zien we dat mensen 
bewuster geloofsprincipes gaan toepassen in 
hun leven. Geloven en doen horen bij elkaar. 
Aan de vrucht kent men de boom (Matt 3:8).  
 

De Tien WOORDEN in glas in lood van de 

herstelde Synagoge voor de Joodse 

eredienst in Utrecht.  
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Afgelopen winterseizoen is Ineke begonnen om aan de hand van dit het cursusmateriaal toerusting 
te geven.  Ze biedt ‘De Tien Woorden van Geluk’ in interkerkelijk verband aan in de eigen gemeente 
en omstreken. In preken en schrijven kunnen we als voorgangers elk in eigen omgeving ook delen 
van de rijkdom die we zelf-lerend opdoen. 
 
 
Project: Publicatie van de 10 WOORDEN 
Een belangrijk doel van de St. Israëls Messias is om de ontwikkelde materialen te publiceren en 
toegankelijk te maken in verschillende versies: voor zowel professioneel/wetenschappelijk gebruik, 
als voor gebruik in gemeenten en groepen. 
 

 

We zijn dankbaar voor de 
mogelijkheden om deze 
principes van God te delen 
en al doende blijven we 
leren en zien we steeds 
meer verbanden, waarop 
we het cursusmateriaal 
weer kunnen aanvullen 
t.b.v. de te schrijven 
boeken.   
Met name het afgelopen 
jaar 2019 hebben we 
essentiële lacunes kunnen 
onderzoeken en met 
nieuwe inzichten aangevuld.

Als we komend jaar alle materialen voor de laatste ronde doorgenomen hebben, starten we met het 
“Project Publicatie 10 WOORDEN van GELUK”, om de gewenste boeken te drukken en uit te geven. 
Hiervoor zal naast vele zweetdruppels, ook verdere financiële ondersteuning/sponsoring nodig zijn. 
Aan het eind van de brief kunt u lezen hoe u hiermee kunt helpen.  
 
 

KENNISCENTRUM 
 
StIM heeft ook tot doel de opbouw van kennis die geraadpleegd kan worden door predikanten, 
voorgangers, studenten en andere belangstellenden. Ook kan StIM adviseren voor welk doel welke 
bronnen/literatuur geschikt en voorhanden zijn. Naar aanleiding van door ons gepubliceerde 
artikelen en de landelijke studiedag 22 mei jongstleden, wordt hier met enige regelmaat al gebruik 
van gemaakt. 
 

De basis bestaat uit een aantal bibliotheken.  
Ten eerste een (echte) boeken bibliotheek en onderwijs-dvd’s (ruim 1500 boeken). Recentelijk is dit 
uitgebreid met nieuwe delen van de vertaling en uitleg van de Jerusalem Talmoed, uniek in de 
geschiedenis. Ook zijn enkele klassieke Joodse commentaren op de Torah toegevoegd.  
Ten tweede een aantal digitale bibliotheken. Wim heeft in de afgelopen decennia zelf een digitale 
bibliotheek opgebouwd (ruim 7000 boeken/ artikelen). De meeste boeken /artikelen behoren tot het 
PDF-domein (Public Domain Files) die vrij verspreid mogen worden. 
Daarnaast staan enkele Joodse/Rabbijnse digitale bibliotheken met Hebreeuwse en Aramese teksten 
ter beschikking (ruim 1000 bronnen).  
Tot slot is de afgelopen jaren geïnvesteerd in een moderne digitaal bibliotheek-systeem-programma 
Logos. Afgelopen zomer is het systeem van Logos 7 geüpgraded naar Logos 8.  
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Een blik in een fragment van de LOGOS 8 biblioteek (ca 0,5%) 

 
In de overgangsfase zijn tal van pakketten/losse bronnen met 
grote kortingen aangeschaft, zodat nu op professioneel-
wetenschappelijk niveau gewerkt kan worden. Deze bibliotheek 
bevat nu zo’n 2100 bronnen. Het enorme voordeel van dit 
programma is dat alle bronnen onderling gelinkt zijn (door 
miljoenen ‘hyperlinks’) en met één muisklik bereikbaar en in-
schakelbaar zijn. Alle onderdelen zijn kopiëerbaar en snel op te 
nemen in stukken die je zelf schrijft, alle bronvermeldingen van 
de gekopiëerde stukken worden automatisch toegevoegd. De 
digitale revolutie werpt hier duidelijk haar vrucht af! 
 

 
 

Ook is de afgelopen zomerperiode gebruikt om uitgebreid(er) kennis te nemen van de laatste 
ontwikkelingen over de verhouding van de Qumran geschriften ten opzichte van de klassiek Joodse 
Traditie, het NT, en de christelijke traditie. Daarnaast is aandacht besteed aan de verhouding en 
relatie tussen de (laat) Middeleeuwse Joodse- en christelijk Bijbeluitleg. 
 
 
COMMUNICATIE: 
 
Netwerken 
De bekendheid van StIM groeit langzaam maar zeker. De studiereis dit voorjaar naar Israël, de 
gepubliceerde artikelen en de landelijk studiedag van Christenen voor Israël helpen daarbij.  
 
 

 

Afgelopen voorjaar en zomer heeft Wim het 
netwerk voor de Stichting uit kunnen breiden 
d.m.v. preken en lezingen, naast Noord-Holland 
ook in   het noordelijk deel van het land, begin 
volgend jaar staat ook oost Nederland op de 
agenda. Ook Ineke en Peter Glim (secretaris) 
brengen hun netwerken in. 
 
Ook de nieuwe Visitekaartjes helpen ons bij het 
netwerken (Ontwerp Peter Terpstra) 



7 
 

Website 
Afgelopen jaar is er door Peter Terpstra hard gewerkt om een nieuwe, aantrekkelijke, toegankelijke, 
professionele en veilige website op te zetten. Dat is, naar de mening van het bestuur, uitermate goed 
gelukt! Dankjewel Peter, voor deze geweldige steun!  We ervaren het als een bijzondere zegen dat de 

juiste persoon met professionaliteit en verstand van beveiliging zich spontaan aanbood      ! 
Nu de taak aan ons om de website van inhoud (content) te voorzien, daar wordt nu aan gewerkt. 
We hopen komende maand de prachtige website te lanceren, we houden u op de hoogte! 
 
UIT HET BESTUUR  
 

In het bestuur 
Wim is eind vorig jaar uit het bestuur vertrokken en medewerker van StIM geworden. De ontstane 
vacature is dit jaar ingevuld door Gerben Heine uit Egmond aan Zee (NH). Gerben is professioneel 
financieel deskundige en heeft een degelijk systeem voor de financiële administratie en verslag-
legging gemaakt. De jaarrekening over 2018 heeft hij gereed gemaakt. Het resultaat over 2018 is licht 
positief, mede doordat Wim iets later in dienst is gekomen. De details komen op de nieuwe website 
ter inzage onder de knop ANBI. 
 

Dank voor uw steun 

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische-, 

morele-, geestelijke- en/of financiële ondersteuning!! Zo kunnen we doorbouwen om ons 

steentje bij te dragen van het komende Vrederijk van de Messias van Israël! 

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om het project voor het maken en uitgeven 

van de boeken over de “10 WOORDEN van Geluk“ te steunen, kunt u een gift 

hiervoor overmaken, onder vermelding van: 10 WOORDEN van Geluk. De 

benodigde info vindt u hieronder.  

 

Sjaloom en alle Goeds toegewenst,  
 

Ineke van den Beukel, voorzitter  

Peter Glim, secretaris, penningmeester 

Gerben Heine, financieel adviseur 

Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur 

 

 


