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Inleiding 

Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd. Dit in zowel de goede als de moeilijke zin. Om met 

dat laatste te beginnen, de terroristische uitbraak van Hamas in Israël, en de daarop 

volgende oorlog heeft ook op ons werk als St.IM veel impact gehad. Sommige 

werkzaamheden (Israël-reizen) zijn stilgelegd, maar daarvoor in de plaats kwamen andere 

vragen om bijdragen vanuit ons werk binnen. Zoals het schrijven van artikelen die ingaan op 

de geestelijke achtergrond van de oorlog van Israël met Hamas,  en spreekbeurten en 

onderwijs over een Bijbelse visie hierover. In deze nieuwsbrief vindt u een korte weergave 

ervan, en het eerste deel van een artikel hierover treft u aan als bijlage. 

 

TV uitzendingen Family 7 

De uitzendingen van Wim onder de titel: “DE 

MESSIAS VAN ISRAËL”, worden momenteel 

weer opnieuw uitgezonden. Het onderwijs 

gaat over Jezus als Jood, staand in de (vroeg) 

Joodse Traditie, van Abraham en David tot de 

Messias. We ontvangen vele positieve reacties 

op de gepresenteerde inzichten. 

 

Wat God doet in Israël:    Landelijke Israëldag  

Op zaterdag 23 september organiseerden 
Comité Gemeentehulp Israël (CGI) samen met 
de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten  
(VPE) een landelijke Israëldag. We wilden 
laten zien en horen dat God zijn Volk niet 
heeft verlaten en dat er belangrijke dingen 
gebeuren, die in het algemeen het 
Nederlandse nieuws niet halen. 

Hoogtepunt was het optreden van een Joods messiaanse voorganger, samen met een 
Arabisch christelijke voorganger, die samen één zijn  in Jesjoe’a hun Messias!  
 

Stichting Israëls Messias        

Nieuwsbrief 

Zesde jaargang, nr. 10 –  jan-feb  2024 

 

“Niet gij draagt de wortel, maar  
de wortel draagt u”    Rom 11:18b 
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De voorbereiding en begeleiding heeft ons 
(voorbereidend comité) veel tijd en energie 
gekost, maar de zegen was overweldigend! 
Zo ook de belangstelling (250 deelnemers!) 
vanuit allerlei denominaties en uit alle 
hoeken van het land. 
Vanuit het gedachtengoed van StIM, mocht 
Wim een stukje onderwijs verzorgen over 
Jesaja 60 uit de Hebreeuwse Bijbel en de 
vroeg Joodse Traditie van de Aramese Bijbel 
(Targoem). Het thema was de roeping van 
Israël (Joodse volk), en dienstbaarheid van 
de Arabieren (ook uit het nest van 
Abraham), en de overige volken van de wereld aan Israël. Daar komt de (vredes)zegen uit 
voort, vandaag als voorteken, en in de Toekomst als de Messias definitief zijn Vrederijk 
sticht!  “Dan zal van Hamas (geweld) niet meer gehoord worden in uw land (Israël) ” 
(Jes.60:18; Hebreeuwse Bijbel)!  [Helaas zijn de video-opnames mislukt]  

 
 

De Tien Woorden van Geluk & Family 7   
Er is overleg met Family 7 over de optie om het 

door Wim ontwikkelde onderwijsprogramma  

“De Tien Woorden van Geluk” [10 “geboden”] 

op te nemen en op TV uit te zenden.  

Het is goed Bijbels en praktisch onderwijs,  

vanuit de (vroeg) Joodse traditie in relatie tot 

Jezus en het Nieuwe Testament.                                                                                                       

          Moses en Aaron + stenen tafelen,   
                 1692 unknown                                  

 
 
 

De Evangelische Omroep vraagt in haar 

Tv-gids aandacht voor de uitzending van 

Family 7 op donderdag 25 januari jl.  

Hierin neemt Wim Nieuwenhuis de kijkers 

mee in het verhaal van de evangelist 

Johannes, over de gebeurtenissen tijdens 

Jezus’ laatste Loofhuttenfeest. Vanuit de 

bronnen van de vroeg Joodse Traditie 

komt het verhaal tot een werkelijke 

Joodse beleving. Ondersteund met 

beelden van het Tempelinstituut, krijgen 

we een levensechte ervaring over deze 

bijzondere gebeurtenissen van Jezus, het 

volk en de Joodse leiders.  
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Israël-reizen en Israëls oorlog tegen Hamas 
In navolging van de internationale theologische conferentie van ‘Toward Jerusalem Councel 

II (TJCII)’ van juli 2022, zou in oktober 2023 een ontmoeting plaatsvinden in Jerusalem 

tussen vertegenwoordigers van de 

verschillende christelijke kerken 

wereldwijd en vertegenwoordigers van 

de messiaans  Joodse gemeenschap in 

Israël.  

Vanuit Nederland zou Wim Nieuwenhuis namens de Verenigde Pinkster en  Evangelie-

gemeenten (VPE) deelnemen aan deze bijzondere ontmoeting in Jerusalem. 

Door de oorlog van Israël tegen Hamas kon de conferentie geen doorgang vinden.  

 

Wel vond 13 februari een zeer waardevolle en indrukwekkende digitale ontmoeting plaats, 

waarin verschillende sprekers ons bijbels inzicht gaven in de situatie in Israël, Gaza en de 

effecten wereldwijd. Naast de onbeschrijflijke gevolgen,  zien we ook velen tot geloof en 

erkentenis van de Waarheid komen. We hopen dat Hamas spoedig verslagen wordt en voor 

alle betrokkenen er een eind aan de oorlog komt.  

 

Aansluitend had Wim een reis door Israël gepland om leiders van Messiaanse gemeenten en 

bedieningen te bezoeken, startend in het gebied rond de Gaza strook. Ook dit kwam door 

de oorlog te vervallen. We hopen na de zomer dit jaar alsnog te kunnen gaan. 

 

De oorlog heeft wereldwijd veel losgemaakt aan vragen die aan ons gesteld worden (hoe 

moeten we hier bijbels tegenaan kijken?). Hier proberen we met onderwijs en prediking op 

in te gaan, waar mogelijk en wenselijk. We blijven bidden voor de Vrede van Jerusalem, 

vooruitziend op de komst van ISRAELS MESSIAS en zijn eeuwige Vrederijk voor allen. 

Daarnaast heeft de oorlog wereldwijd ook een vloedgolf van ‘antisemitisme’ (lees 

Jodenhaat!) losgemaakt.  Om Sions wil zullen wij niet zwijgen! 1  Meer hierover in de 

volgende alinea’s. 

 
 

Radio opname “Iemand had twee zonen” (‘de verloren zoon’) 
De in april 2023 door Hoorn Radio opgenomen uitzending 

(YouTube video) in de serie “De verloren zoon” is onlangs weer 

uitgezonden.  

Het thema door Wim uitgelegd aan de hand van de geschiedenis 

van de houding van de kerk tegen de Joden/Israël, toont de 

meest dramatische gevolgen voor de Joden, tot aan de dag 

van vandaag. Het thema is, na 7 oktober 2023 en het 

oplaaien van het antisemitisme wereldwijd, actueler dan ooit! De twee zonen van Abraham 

 
 
1 Jesaja 62:   1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat 
als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. 2 Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw 
heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen; (NBG 1951) 
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staan lijnrecht tegenover elkaar: Ismael, vader van de (Palestijnse-) Arabieren en Isaac, de 

vader van het Joodse volk Israël. 

De vraag is en blijft: waar staat onze kerk vandaag ten opzichte van Israël? Waar staan jij 

en ik? Via onderstaande link kunt u de uitzending terugzien: 

 

Frederik de Groot in gesprek met Wim Nieuwenhuis. - YouTube 

 
Overlegorgaan Joden En Christenen (OJEC) 
Sinds begin dit jaar vertegenwoordigt Wim de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten 
(VPE)  in het Algemeen Bestuur van het landelijk Overlegorgaan Joden En Christenen. Onder 
a en b leest u op welke werkwijze het ‘ultieme-doel’ van het overleg gestalte dient te krijgen: 
 
Het in de statuten geformuleerde ‘ultieme doel’ van het OJEC:  
“… door in het bijzonder: 
  a. zowel actieve samenwerking tussen Joden en Christenen,  
      als vriendschappelijke betrekkingen met de Staat Israël,  
      een en ander zonder enig oogmerk van zending;  

b. opvoeding van Joden en Christenen tot respect  
    voor elkanders geloof en de uitoefening daarvan,  
    alsmede voor de gemeenschappelijke grondslagen.”  
      (Statuten Stichting OJEC, 1982) 

 

In deze tijd van wereldwijd antisemitisme / Jodenhaat (ook 
onder christelijke gelovigen en kerken) is het meer dan ooit 
belangrijk achter Israël en het Joodse volk en Land te staan!  
Als VPE en St. Israëls Messias (StIM) staan we hartgrondig achter de doelen van het OJEC. 
We willen antisemitisme (ook of juist in de kerk) bestrijden en schouder aan schouder staan 
met onze Joodse broeders en zussen!! 

 

 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven,  
 opdat zij allen de naam des Heren aanroepen; 
 opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. 

       Sefanja 3:9 /   ט  ,ג  ספר צפניה    

 
 

Nieuw artikel Antisemitisme en Jodenhaat 
Op verzoek van Missie Nederland (onderdeel van European Evangelical Alliance, EEA) is Wim 
als expert gevraagd een bijdrage te leveren aan de Nederlandse brochure Oproep tot actie 
tegen antisemitisme.  
Ook is een bijdrage geleverd aan de brochure Oproep tot actie tegen Moslimhaat.  

Naast een oproep tot naastenliefde bevatten de 
publicaties een historisch kader en een schets 
van de huidige situatie. Voor een uitwerking van 
Bijbelse lijnen, De Bijbel over Joden, Arabieren/ 
moslims, heeft Wim een bijdrage geschreven.  
 

De brochures zijn te downloaden 
via onderstaande link: 

 
http://www.missienederland.nl/ikgadewegvanliefde 

https://www.youtube.com/watch?v=DBgpnPfJx0M
http://www.missienederland.nl/ikgadewegvanliefde
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Omdat de brochure(s) slechts beperkte ruimte bieden aan het onderzoeksmateriaal, is 
besloten de resultaten te verwerken in een tweetal uitgebreid(ere) artikelen.  
 
Het eerste deel van het artikel (zie bijlage) gaat over: 

De Roeping van Abraham en Israël: 
zegen en vloek, verdrukking (Jodenhaat) en 

Redding (deel 1) 
We bestuderen Abrams roeping door God in 
Genesis 12, 15 en 17. Wat houdt de roeping 
van Abraham in? Vanuit de Hebreeuwse 
Bijbel lezen we hoe de vroege Joodse 
traditie dit uitlegt en hoe dit aansluit op de 
woorden en het leven en werk van Jezus, de 
Messias van Israël. Aan de messiaanse 
roeping van Israël zijn zegen, maar ook 
lijden en verlossing verbonden. 
Bijbel en Joodse Traditie openbaren hier 
grondpatronen over Abrahams uitverkoren 
nageslacht, het Joodse volk. De 
grondpatronen die God aan Abraham toont, 
zegen-vloek- antisemitisme /Jodenhaat, 
(be)treffen ook de (Palestijnse) Arabieren en 
de volken van de wereld, (verenigde) naties 
(Psalm 2).  De consequenties worden 
zichtbaar in onze houding ten aanzien van 
Gods messiaanse reddingsplan, hoe wij dit 
begrijpen en steunen of er tegen vechten. 
Vandaag en morgen. 

Genesis 15: Abrahams vision of fire in the darkness 
Etching by M. van der Gucht 
after Gerard Hoet. 1648-1733. 

 
 
Deel 2 (nog in de maak) zal verder ingaan op de profetisch 
messiaanse dimensies, zoals God die openbaart  in o.a. Israëls 
strijd tegen Amalek (Exodus 17) en de profetieën van Bileam 
(Numeri 22 t/m 24), uitgelegd en begrepen in de vroege Joodse 
Traditie en het NT. 
Een eeuwigdurende geestelijke strijd, die zal duren tot de 
(weder)komst van de Vredevorst, als de Koning van Israël. 
 

      Bileam en de ezel; Rembrandt (1626) 

   Wikimedia PD; Num. 22:22–35 
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DANK VOOR UW STEUN 
 

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische, 

morele, geestelijke en/of financiële ondersteuning!!  Zo kunnen we doorbouwen om ons 

steentje bij te dragen aan het komende Vrederijk van de Messias van Israël! 

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om ons werk te steunen, dan kunt u een gift hiervoor 

overmaken. De benodigde info vindt u hieronder, of op de homepage van de website. 

 

Verbonden in de Messias van Israël, 
 

Sjaloom ! 
 

 

Ineke van den Beukel, voorzitter,   docent, spreker  

Peter Glim,     secretaris,  penningmeester, spreker 

Gerben Heine,      financieel   adviseur 

Wim Nieuwenhuis,    directeur,  onderzoeker, docent, auteur, spreker  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


